
Katinka – 138 
Elke morgen om half negen 
komen wij Katinka tegen 
Rode muts, blonde lok 
hel geel truitje, blauwe rok 
maar ze trippelt zwijgend naast haar Ma 
daarom zingen alle jongens haar verlangend na : 
 

Kleine kokette Katinka 
kijk nou es één keertje om 
stiekempjes over je schouder 
je ma ziet het toch niet, dus kom ! 
Kleine kokette Katinka 
ben je verlegen misschien ? 
We willen zo graag nog heel even 
een glimp van je wipneusje zien. 

 
Elke morgen, zon of regen 
komen wij Katinka tegen 
hakjes, tiktak op de stoep 
korte rok met nauwe coupe 
maar haar blik verraadt geen nee of ja 
daarom zingen alle jongens haar verlangend na : 
 
Refrein  
 
Refrein 
 
Een glimp van je wipneusje zien 
Een wip van je glimneusje zien. 
Lala lalala lalala 
Lala lalala lalala 
 
 


