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'k Haat het uur dat ik geboren ben: Vader rustte in het graf.  

Toen 'k mijn moeder ook verloren ben, werd het leven mij een straf. 

Eenzaam ben ik toen gaan zwerven als een weeskind hier op aard.  

'k Smeekte God:"Toe laat me sterven,'k heb geen ouders, huis noch 

haard."  

 

Refrein:  

'k Ben zo alleen en verlaten, Vader en Moeder zijn dood.  

'k Zwerf dag en nacht door de straten en huil mijn oogjes zo rood.  

Heren: Moesie was bij me gebleven, 'k heb niemand die naar me taalt.  

Dames: Moe           sie       gebleven. Nie                      mand           taalt.  

Vraag of onz' Heertje wil geven, dat Hij me gauw bij U haalt.  

 

Niemand heeft met mij hier medelij:  

Vaak loop ik met honger rond.  

Wordt, als ik om eten vraag, somtij weggejaagd zoals een hond.  

Ga ik in een hoekje schuilen als 'k van moeheid 's nachts bezwijk.  

Lig ik urenlang te huilen als ik naar de hemel kijk ....  

 

Refrein: 

 

Als de zon een nieuwe dag weer brengt 

Komt voor mij weer nieuw' ellend'.  

Wat is't leven van een kind op aard' dat geen ouderliefde kent.  

'k Loop hun namen stil te noemen, smeek: 0, heb toch medelij.  

Leg ik op hun grafsteen bloemen: Vader, Moeder bid voor mij ....  

 

Refrein: 

 


