
 

 

Holland 

 

Land van water en bloot 

Holland 

Met je zee van woningnood 

Met je politiek van de regen in de drup 

En huppeldepup 

We hebben de cup 

Kom, laten we vrolijk wezen 

Holland 

Met je kopen op de lat 

In de olie met je rijke dubbelebodemschat 

Met we gaan nog niet naar huis 

En kameraden hand in hand 

Moeder wat een vaderland 

 

Landje met je harinkies en uitjes goed voor u 

Met je kinderbijslag onder moeders paraplu 

Landje met je overvolle wegen 

Binnen zonder kloppen, voetjes vegen 

Landje met je zuilen en je Uilen op tv 

Plekkie om te huilen 

Om 't vervuilen van de zee 

Land van lanterfanters en van lifters 

Vol gediplomeerde muggenzifters 

Waar je kleur mag bekennen van oranje tot rood 

En mag vrijen met de vrijheid ook al knuffel je d'r 

dood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holland 



 

 

Met je niet kopen aan de deur 

Holland 

Met je flatneurosegeur 

En je maneschijnbare burgerlijk fatsoen 

Van dat ken je niet doen 

Dat mag je niet doen 

Want kijk daar gluren de buren 

 

Holland 

Van die Tulpenzwiebel bluht 

Und die Deutsche Mark in unsere Handchen gluht 

Dolle mina's, Kabouters, de Fabeltjeskrant 

Moeder wat een vaderland 

Maar ik kan je niet missen 

Moeder wat een vaderland 


