
Durgerdammer Botklopperslied - 33 
Tekst   :   Henk v/d Gugten.                

Muziek:   Hugo van Veen.  

Het was een barre winter: het ijs lag op de zee. 

Klaas Bording ging uit vissen en nam zijn zonen mee. 

Ze hakten grote gaten en vingen heel wat bot. 

Toen spleet met een enorm gekraak de ijsvloer gans kapot. 

  

Refrein: De kou is zo hevig, ‘t gevaar is zo groot. 

Onder hun voeten een ijzige dood. 

Verkleumd op een schots in de bittere nacht; 

Ze kusten elkaar en ze baden heel zacht. 

  

De dag was aangebroken toen Durgerdam al wist 

Dat er weer eens drie vissers op zee werden vermist. 

Ze stonden op de dijken, waarover nevel kroop 

En tuurden in de dichte mist, maar hadden weinig hoop. 

  

Refrein: 

  

Na zeven lange dagen van angst en droevenis;  

al lang niets meer te eten behalve rauwe vis. 

Ze dreven langs wat dorpen, die ene heldere dag, 

Ze zwaaiden zachtjes met een vlag, maar niemand die hen zag. 

  

Refrein: 

 

De hoop was opgegeven; men waande hen al dood. 

Toen werden ze gevonden door Steven Kroes zijn boot. 

Toen zagen ze na weken van diepe bittere rouw, 

Als door een wonder van de Heer, de moeder en de vrouw. 


