
Danseresje - 31 
  
  
Danseresje kermiskindje, 
Meisje met ’n bleek gezicht, 
Zit voor ’t kleine kermistentje 
’t Is nog vroeg; de tent is dicht. 
Eindlijk laat al op de avond 
Gaan de olielampjes aan. 
Bij de vrolijke parade 
Ziet men August treurig staan. 
  
Want zijn lieve kindje, ’t Danseresje’s ziek. 
’t Is hun aller lieveling, ook van het publiek, 
Want zijn lieve kindje, ’t Danseresje klein, 
Zij danste altijd zo fijn. 
  
Danseresje kermiskindje, 
Het gezichtje opgemaakt, 
Danst alleen in ’t kermistentje 
Tot zij plots een kreetje slaakt. 
Alle hulp mag niet meer baten 
En de clown die altijd lacht 
Zakt nu huilend door de knieen 
Als zijn kind wordt weggebracht. 
  
Want zijn lieve kindje, ’t danseresje’s ziek. 
’t Was hun aller lieveling, ook van het publiek, 
Want zijn lieve kindje, ’t Danseresje teer. 
Danst nu bij Onze Lieve Heer. 
 


