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Hij had een pracht positie, verdiende sommen geld. 
Hij onderhield zijn ouders; dat werd alom verteld 
Toen werd hij opgeroepen, zijn land kwam in gevaar. 
Zijn moeder huilde bitter, zijn vader vond het naar. 
 
Refrein:   Hij kreeg een sabel en een patroontas, 

Een uniform en allerhand; 
Zo marcheerde hij door de straten, 
Voor het heil van het Vaderland. 

 
Hij werd als een der eersten, gezonden naar het front. 
Het buld’ren der kanonnen, daaraan wende hij terstond. 
Hij had zijn hele leven, geen vlieg ooit kwaad gedaan; 
Nu moest die brave jongen vreemde mensen doden gaan. 
 
Refrein:   
 
Zijn naam werd toen al spoedig met roem en eer vermeld. 
Het bloedig teken voor zijn moed werd op zijn jas gespeld. 
Hij redde ooit een officier en streed maar moedig voort. 
Hij werd een held genoemd, omdat hij mensen had vermoord ! 
 
Refrein:   
 
De vrede was getekend, de oorlog was gedaan. 
Verminkt, voor alles ongeschikt, kon hij naar huis toegaan. 
Geen mens vroeg d’invalide hoe hij het redden zou. 
Voldoende was zijn eer metaal; voor moed, beleid en trouw. 
 
Refrein:   Hij had GEEN sabel en GEEN patroontas, 

GEEN uniform meer, GEEN enk’le rang. 
Met een paar krukken en houten benen, 
Liep hij te beed’len door ’t Vaderland.   


