
Buren, denk aan de buren.  
Altijd een liedje een mooi melodietje. 
Ja ja ja buren. Denk aan de buren. 
Het maakt ook niet uit of je piept kraakt of zeurt, 
Zolang het je leven opfleurt. 
 
Het is nu 15 jaar geleden 
Denk aan de Buren zag het licht 
Wij kunnen prachtige lied ’ren kwelen 
 ‘t Smartlappen koor werd opgericht 
 
Moet je die stemmen nu eens horen 
’t klinkt als een klok geen valse noot 
Het zal ook u, vast wel bekoren 
Ik hoop dat u ervan genoot! 
 
Buren, denk aan de buren 
Ons laatste liedje een pracht melodietje 
Ja, ja, ja buren, daar gaan de buren 
Het is nu voorbij ja dit was het alweer. 
Misschien tot een volgende keer. 
 
Buren, denk aan de buren 
Ons laatste liedje een pracht melodietje 
Ja, ja, ja buren, daar gaan de buren 
Het is nu voorbij ja dit was het alweer. 
Misschien tot een volgende keer. 
 


