
Buren, denk aan de buren.  
Altijd een liedje een mooi melodietje. 
Ja ja ja buren. Denk aan de buren. 
Het maakt ook niet uit of je piept kraakt of zeurt, 
Zolang het je leven opfleurt. 
 
We zijn er klaar voor, we gaan beginnen.  
De muzikanten zijn ingespeeld. 
De kelen gesmeerd en warm van binnen.   
En zo wordt menig leed gedeeld. 
We zingen van liefde, dood en leven. 
Zoveel en zo vaak als u maar wilt. 
Wij gaan ons volledig aan u geven. 
Totdat uw honger is gestild. 
 
Buren, denk aan de buren.  
Altijd een liedje een mooi melodietje. 
Ja ja ja buren. Denk aan de buren. 
Het maakt ook niet uit of je piept kraakt of zeurt, 
Zolang het je leven opfleurt. 
 


